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Voorwoord
Met trots en voldoening vieren wij dit 
jaar ons derde lustrum. Vijftien jaar ge-
leden openden wij onze hospicedeuren 
en in die tijd mochten we meer dan 900 
gasten opnemen. Mensen bij wie het, 
om wat voor reden dan ook, niet mo-
gelijk was om thuis te overlijden. In de 
afgelopen jaren hebben we een zorgom-
geving geboden waarbij we uitstralen 
wat we daadwerkelijk willen betekenen: 
een ‘thuis’ voor mensen, met alle rust 
en privacy en waar het mogelijk is de 
eigen regie te behouden. Dat is wat we 
ons dagelijks ten doel stellen en wat tot 
uitdrukking komt in ons lustrumthema 
“streven naar een betekenisvol levens-
einde’.
 
In de noodzakelijke dagelijkse zorg in het 
hospice vervullen onze vrijwilligers, die 
hiervoor speciale trainingen hebben ge-
kregen, een hoofdrol. Zij zijn het die de 
dagelijkse zorg voor de gast op zich ne-
men, maar zijn er ook als iemand even wil 
praten, of zitten letterlijk naast de gast als 
die daarom vraagt of het moeilijk heeft. 
Zij zijn het ook die de prachtige tuin, waar 
veel gasten graag op uit kijken of zitten, 
onderhouden en verzorgen. Zij zijn het 
die een heerlijke versbereide maaltijd 
serveren naar de wens van onze gast. On-
misbaar dus, en we zeggen wel eens “vrij-

willigers worden niet betaald, maar ze zijn 
goud waard”.
Samen met onze verpleegkundigen, die 
veel ervaring hebben in de palliatieve 
en complementaire zorg, kan de eigen 
huisarts van de gast de (medische) zorg 
in het hospice blijven geven. Naast de 
eigen huisarts zijn aan ons huis nog twee 
(vrijwilligers) geestelijk verzorgers, twee 
consulenten palliatieve zorg en een psy-
chologe verbonden. Voor de gast maar 
ook voor de naasten zijn zij vaak een be-
langrijke steun. In het afgelopen jaar is er 
meer aandacht gekomen voor muzikale 
momenten voor de gast en begeleiding 
aan jonge kinderen bij de gevoelens van 
verdriet en rouw. Vrijwilligers krijgen een 
grote rol bij het opzetten en uitvoeren van 
deze projecten.
 
Niet alleen in het hospice bieden we ter-
minale zorg. Ook in de thuiszorg zetten 
we ervaren vrijwilligers in om de mantel-
zorgers te ontlasten in een voor hen zo 
moeilijke periode. In de 15 jaar dat we be-
staan, hebben we bij ongeveer 200 fami-
lies vrijwilligerszorg ingezet. We hebben 
in de afgelopen jaren veel bereikt. Onze 
zorg wordt hoog gewaardeerd en de na-
bestaanden bewaren veelal warme herin-
neringen die zijn gemaakt in de periode 
dat hun naaste in het hospice verbleef, 

ondanks de droeve oorzaak daarvan. Toch 
blijven we vooruitkijken en laten we zien 
een organisatie te zijn die zich wil blijven 
ontwikkelen. Dat komt tot uitdrukking in 
de audits die wij hebben gehad in het ka-
der van het behaalde kwaliteitskeurmerk 
“Prezo Hospicezorg”. Waar mogelijk delen 
we onze kennis met externe partijen. He-
laas heeft dit in de afgelopen coronajaren 
stilgelegen, maar dit jaar gaan we het 
goedmaken! Op deze manier hopen we 
onze rol als kenniscentrum in de pallia-
tieve zorg in deze regio nog meer inhoud 
te kunnen geven.
 
Een woord van dank voor ieder die ons 
huis een warm hart toedraagt. Allereerst 
al die lieve vrijwilligers die belangeloos 
hun steentje bijdragen en de professio-
nals die met hart en ziel hun werk doen. 
Maar ook al die Vrienden, sponsoren, be-
drijven en particulieren die met hun giften 
en acties een financiële impuls geven aan 
ons werk. De laatste fase in ieders leven 
is er één waarin iedereen het verdient de 
optimale zorg te krijgen. Hierin willen we 
ons, als Hospice Duin- en Bollenstreek, in 
onze mooie regio voor blijven inzetten.

Evelien van Duin, manager
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Het Kindvriendelijke Hospice 
Waar klein en groot samen klein mogen zijn

Door Jacques Erades

Nog niet zo lang geleden werden 
kleine kinderen weggehouden bij het 
overlijden van vader, moeder, opa, 
oma of ander dierbaar familielid. Het 
idee daarachter was vaak “ach, ze be-
grijpen het toch niet, ze worden er al-
leen maar bang van”.

In onze maatschappij is omgaan met de 
dood niet voor iedereen gemakkelijk. 
Veel mensen gaan het onvermijdelijke 
onderwerp liever uit de weg. Dit komt 
voor een groot deel voort uit angst. In 
onze cultuur wordt heel weinig met kin-
deren over de dood gepraat. Als het gaat 
om begeleiding van familie en naasten 
bij verdriet, verlies en sterven, hebben 
we vaak een blinde vlek voor de betrok-
ken kinderen. Instinctief proberen we 
leed te vermijden.

Project van huisarts Maaike Roovers
Maaike Roovers, huisarts in Sassenheim, 
wil om drie redenen een lans breken voor 
een kindvriendelijker hospice: “Op de 
eerste plaats willen we een fijne en vei-
lige plek voor de kinderen zijn, voor het 
nemen van afscheid. Als wij de kinderen 
van nu leren zich beter te verhouden tot 
thema’s als verlies, verdriet en sterven, 
dan zullen zij als volwassenen beter op-
gewassen zijn tegen wat het leven voor 
hen in petto heeft. Bovendien is de aan-
wezigheid van kinderen  een verrijking 
voor de sfeer in ons hospice.”
 

Ondersteuning
Coördinatoren en manager van het 
hospice zijn zeer positief en steunen het 
project van harte. Daarnaast is voor de 
uitvoering van het project een enthousi-
ast team van vrijwilligers geformeerd, be-
staande uit Ineke Keuning, Ellen Arends, 
Katalin de Mooij, Corien Greguss en Mark 
Roijers. “Alles begint met het contact met 
de gast, de ouders en de familie, vertelt 
Katalin. “Al tijdens de intake wordt aan-
dacht gegeven aan kinderen. Als op dat 
moment blijkt dat het niet gewenst is om 
de kinderen er bij te betrekken, dan res-
pecteren wij dat en stopt het daar. Indien 
de gast of familie er nog even over wil na-
denken dan komen we er op een ander 
moment nog even op terug. Wanneer de 
gast en hun familie ons aanbod op prijs 
stelt, gaan we als team aan de slag. We 

houden dan met de familie een vervolg-
gesprek waarin we de mogelijkheden be-
spreken waarop wij een bijdrage zouden 
kunnen leveren voor de kinderen. Het 
is vooral van belang uitnodigend te zijn 
naar de kinderen en een sfeer te schep-
pen waarin zij zich welkom en thuis voe-
len.”
 

Informatie
Ellen vertelt: “Op elke gastenkamer ligt 
een map met informatie voor kinderen 
en hun ouders. Hierin staat een advies-
lijst met tips voor kinderboeken per leef-
tijdscategorie, websites en tv- uitzendin-
gen die terug te zien zijn via YouTube. 
Voor de kinderen zelf is er een leuk bakje 
met Muis Mies, de hoofdpersoon uit het 
boek ‘Muis Mies en het hospice’ en een 
spelletje, stickers en teken- en kleur ma-
teriaal. ‘Muis Mies en het hospice’ is een 
lichtvoetig prentenboek over moeilijke 
thema’s als ziekte en dood. Als de kinde-
ren weggaan krijgen ze een ‘Moppie’ of 
troosttasje mee, met speciaal op kinde-
ren toegespitste informatie, kleurmateri-
aal en een knuffeltje.”
 

Uitstraling
Het is van belang dat de aankleding van 
ons hospice herkenbaar is voor de kin-
deren. Gelijk bij binnenkomst vanuit de 
hoofdingang zie je meteen een schattig 
kinderplekje staan. Het is een leuk meu-
belsetje van een tafeltje en twee stoel-
tjes. Op het tafeltje liggen boekjes en 
twee speciaal voor de gelegenheid ge-
haakte knuffels.
 

Voortdurend blijven leren
Katalin vertelt dat scholing in het hospice 
een zeer belangrijke plaats inneemt en er 
regelmatig themabijeenkomsten worden 
georganiseerd. Annet Weijers, jarenlang 
specialist op het gebied van rouw- en 
verlieservaringen bij kinderen, heeft in 
februari j.l. voor ons en alle vrijwilligers 
en verpleegkundigen een workshop ver-
zorgd. “Annet leidde ons binnen in de 
wereld van het kind”, blikt Katalin terug. 
“De boodschap was: verplaats je in de 
belevingswereld van het kind, ook non-
verbaal. Taal doet er toe. Waar volwasse-
nen praten, is dat voor kinderen spelen. 
Een vraag die een kind bezig kan houden, 
is bijvoorbeeld ‘wie gaat er nu voor mij 
zorgen?’ of de besmettingsvraag ‘krijg ik 
het nu ook?’. Kinderen doen de dingen 

‘in stukjes’, om wat te groot is, te kun-
nen verwerken. Ze kunnen bijvoorbeeld 
zeggen ‘Als je dood gaat dan ben je zó 
stuk dat je niet meer heel wordt’. De 
workshop van Annet opende voor ons de 
belevingswereld van het kind in de hoop 
dat we elkaar kunnen ontmoeten in ‘waar 
klein en groot samen klein mogen zijn’”.

Fondsen en materialen
Alle materialen, kindermeubeltjes, knut-
selspullen en bakjes voor op de kamers 
zijn gefinancierd door de Stichting Vrien-
den van het Hospice, in totaal voor een 
bedrag van 500 euro. De Stichting Lopen 
tegen Kanker heeft ons 3500 geschonken 
voor scholing en nabestelling van troost-
tasjes. De eerste ontvangen troosttasjes 
vanuit ‘de Moppies’ zijn mede mogelijk 
gemaakt door ‘Monuta helpt’.
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Door Mark Sijlmans

“Begin dit jaar kreeg ik te horen dat ik 
ernstig ziek was. Drie à vier maanden 
zou ik nog hebben. Ik had daar geen 
moeite mee. Als je bijna 90 bent, weet 
je dat het niet meer lang kan duren. En 
of het nou 87 of 97 zou worden, maakte 
me niet zoveel uit. Zo geweldig is dat 
laatste stuk meestal niet. Anderhalve 
week later zat ik in het hospice.” Aldus 
de heer Vos in kamer 2.

“Ik had er al eerder over nagedacht. Een 
verpleeghuis misschien? Maar mijn dok-
ter kwam met het voorstel om naar het 
hospice te gaan. De verzorging is uitste-
kend, ze zijn er helemaal op ingesteld.   
En tsja, het is geen prettig idee maar 
misschien is het wel een oplossing. Nou 
laten we dat dan maar doen, zei ik toen. 
Mijn vrouw was het er niet mee eens. 
Die vond het een eng idee. Want men-
sen gaan hier naartoe om dood te gaan. 
Dat beangstigde haar, want je wilt elkaar 
niet kwijtraken. Ik wilde haar ook niet 
missen maar ik zag de realiteit wat meer 
onder ogen. Ik wilde voorkomen dat mijn 
vrouw overbelast zou raken. Mijn vrouw 
is een oud-verpleegster, en ook echt een 
geboren verpleegster. Dat betekent dat 
ze eigenlijk altijd meer probeert te geven 
dan ze aankan en dat ging in ons geval 
ten koste van haar eigen gezondheid. 
Want zij is natuurlijk ook geen jonkie 

meer. Daarbij komt dat ik me niet zo lek-
ker voelde. En vier maanden is dan lang 
hoor.”

Tijd gekregen
Best wel wrang eigenlijk, merk ik op. Je 
houdt van elkaar, je wilt het liefste bij 
elkaar zijn maar om elkaar te sparen ga 
je dan juist uit elkaar. “Dat klopt”, zegt 
meneer Vos, “maar het was de meest lo-
gische oplossing. 
Eenmaal hier aangekomen werd de me-
dicatie aangepast en had ik meer tijd 
voor mezelf en knapte ik op. We waren 
niet meer bij elkaar maar we hebben 
toen een tussenoplossing gevonden. 
Mijn vrouw komt hier nu vier keer per 
week en blijft dan eten. Dat is gezellig 
en ook een manier om bij elkaar te zijn. 
En met mijn vrouw gaat het nu ook beter 
dan verwacht. Ik maakte me zorgen over 
haar toekomst. Nu is gebleken dat we de 
tijd hebben gekregen om ons aan te pas-
sen. Zij kan nu veel meer dan ze kon toen 
ik wegging.”

Niet raar
Hoe is dat nou om hier binnen te komen, 
vraag ik. Om naast je vrouw ook je eigen 
huis en bed te verlaten? “Dat viel tegen. 
Toen ik hier pas kwam, heb ik me van al-
les laten aanleunen. Ik liet me wassen en 
zo. Dat heeft een week geduurd en toen 
dacht ik: da’s allemaal wel aardig maar 
het is niet nodig. Ik kan en doe dat zelf. 
Dat was een lastig besluit. Dat iemand je 
een dienst aanbiedt en je dan roept ‘hoe-
pel maar op, ik hoef het niet’. Ik vond dat 
niet kunnen. En toen zei mijn dokter ook 
nog: ‘Je zit hier nu wel, maar zou je niet 
eens weg willen? Want dat kan.’ Ik vond 
dat dat niet kon. 
Die vrijwilligers komen hier om mij te 
helpen en dan ik loop weg. Dat is toch 
raar? Maar dat was het dus niet. Ik ben 
toen een keer naar huis geweest en uit 
eten. Naar Katwijk. De kinderen waren er 
ook en dat was heerlijk. Dat weg kunnen 
gaan is wat het hier draaglijk maakt. Dat 
klinkt ook weer zo onaardig met al die 
mensen die hun best doen.

Niet eenzaam
Ik was vroeg hier en dan zie je ook andere 
gasten. Ze vertellen je daar weinig over 
maar je hebt wel in de gaten wat er gaan-
de is als er weer een kaarsje in de gang 
brandt. Ik heb ook wel mensen ontmoet 

hier aan tafel die later niet meer kwamen. 
En als je dan vroeg waar ze waren, dan 
werd er gezegd: ‘die hebben het huis ver-
laten’. Ik kan daar wel tegen. Ik wist dat ik 
hier kwam om dood te gaan. 

Er zijn weinig mensen die aan tafel ko-
men. Dus ik zie vrijwel niemand. Of ik 
eenzaam ben? Nou nee. Ik weet niet of ik 
gesterkt zou zijn door meer mensen die 
in dezelfde omstandigheden verkeren.”

“Wijs het niet af”
Nog even terugkomend op uw vrouw. 
Dat verantwoordelijkheidsgevoel voor 
uw vrouw en het onbaatzuchtige vertrek 
uit uw huis zou je een rationele vorm 
van liefde kunnen noemen. Maar heeft u 
ook al een oplossing voor uw vrouw als 
u er straks niet meer bent? “Nee die heb 
ik niet. Dat kan ook niet. Mijn leven lang 
heb ik de dingen op me af laten komen. 
Zeker als er toch niets aan te veranderen 
viel. Ik ging daar niet tegen vechten en 
probeerde er het beste van te maken. Ik 
maakte altijd een scheiding tussen waar 
je wel en waar je geen invloed op hebt. 
Geen invloed op hebben betekende voor 
mij: geen energie verprutsen. Ik heb het 
gevoel dat ik in mijn leven geleid wordt 
en dat de dingen die op me af komen 
niet altijd de slechtste zijn. Mijn opa was 
soms een dwarsligger op een leuke ma-
nier. Hij is weggelopen toen hij zestien 
was. Ging het leger in. En ontmoette in 
Den Haag zijn toekomstige vrouw. Die 
waren echt verliefd. 
Die had ik misschien als voorbeeld. En 
eigenwijzigheid is mij ook wel eens ver-
weten. Ik kan dus accepteren, maar ik kan 
ook een beetje dwars zijn als ik denk dat 
mijn beslissing echt de beste oplossing 
is. Wat ik hier ervaren heb, is een uitvloei-
sel daarvan. 
Mijn boodschap is eigenlijk: zo’n sterf-
huis lijkt een enge toestand. Heel veel 
mensen verblijven alleen hun allerlaatste 
dagen hier. Omdat ze zich verzetten. Om-
dat ze bang zijn voor de dood. Maar door 
het te accepteren en door vroeger te 
gaan, kun je winst boeken. Wijs het niet 
bij voorbaat af…”

De heer Vos is op 8 april jl. overleden.

Gast aan het Woord 

De heer Vos
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Mix van lach en traan
Hans Hoogeveen, 72 jaar, is al zes jaar 
vrijwilliger als kok in het hospice. Na 
een carrière bij personeelszaken besluit 
Hans een koksopleiding te gaan volgen. 
Want koken is zijn hobby. Hans vertelt: 
“Mijn vrouw werkte als vrijwilliger in het 
hospice en vertelde mij dat er een kok 
werd gezocht. Mijn eerste reactie was: dat 
is niets voor mij. Ik ben wat bang voor al 
dat dood gaan. Toch heb ik toen een keer 
meegedraaid. Er heerst een warme sfeer. 
Een mix van de lach en de traan. Het blijkt 
echt iets voor mij. Een tijdje geleden was 
hier bijvoorbeeld een vrouw. Haar vader 
was tuinder geweest. De vrouw zegt dat 
haar vader altijd raapsteeltjes en poste-
lein heeft geteeld. En dat ze dat zo graag 
nog een keer zou willen eten. En dan vind 
ik het fantastisch om dat voor haar klaar 
te maken. Ook doe ik altijd het kerstdiner. 
Dat is groot feest. Dan staan de bedden 
in de woonkamer. Dan gaan de morfine-
pomp en het wijntje heel mooi samen…”

Het zijn de kleine dingen
Joke Spierenburg, 73 jaar, komt al vier 
jaar als vrijwilliger namens het hospice 
in huis bij mensen die niet lang meer te 
leven hebben. “Ik wil iets zinvols blijven 
doen, na mijn eigen praktijk voor coa-
ching en training”, zegt Joke. “Op relatief 
jonge leeftijd kreeg ik te maken met het 
overlijden van mijn ouders en mijn broer. 
Ik ben dan altijd degene die de zaken 
regelt en die ook als klankbord fungeert 
voor de familie. In één van de streekbla-
den las ik een keer over vrijwilligers in 
het hospice. Ik heb toen een paar keer 
meegelopen. Maar toen ik hoorde van de 
mogelijkheid om namens het hospice bij 
mensen thuis te komen, de zogenaamde 
thuisinzet, heb ik daarvoor gekozen. Je 
hebt aan de ene kant de regels en de be-
geleiding van het hospice maar ook meer 
vrijheid. Je bouwt al heel snel een band 
op en dat leidt vaak tot mooie gesprek-
ken.” Joke heeft warme herinneringen 
aan een mevrouw die zij bij elk bezoek, 
tot aan haar dood, een handmassage kon 
geven. Daar keken zowel die mevrouw 
als Joke elke keer weer naar uit. Het zijn 
vaak de kleine dingen die het hem doen.

Een dingetje van niks
Dave van den Wijngaard, 66 jaar, is 
nu een half jaar zorgvrijwilliger in het 
hospice.  Daarvoor werkte hij 48 jaar 

bij het Centraal Bureau voor Genealo-
gie waar hij stamboomonderzoek deed. 
Daarnaast is hij twintig jaar vrijwilliger bij 
Roparun. Tijdens een sponsoractie komt 
hij in contact met het hospice. De eerste 
keer dat hij hier binnen komt, valt ook 
hem de warme sfeer op. Na zijn pensio-
nering loopt hij een dagje mee. “Mijn be-
geleider zei toen: als jij nou even het ge-
bit doet van die meneer, dan doe ik even 
iets anders…”, blikt Dave terug. “Nou 
een gebit doen is wel even een dingetje. 
Vond ik toen. Nu heb ik het vaker gedaan 
en schrik ik er niet meer van.” Dave moet 
ook denken aan een andere gebeurtenis, 
waarbij hij op de gang van het hospice 
een zoon tegenkomt die hem vertelt dat 
zijn vader erg verdrietig is. “Toen zei ik, 
ga jij nu maar naar huis, dan ga ik naar 
hem toe. Ik wist dat die man helemaal 
gek was van wielrennen. Toen hebben 
we heel lang samen over wielrennen zit-
ten praten, want dat heeft ook mijn inte-
resse. Zo werd de man weer rustig. Zijn 
verdriet was even vergeten. En toen ik 
later op mijn fiets, geen racefiets, naar 
huis reed, dacht ik; goh wat mooi dat ik 
wat voor iemand heb kunnen betekenen. 
Terwijl het eigenlijk een dingetje van niks 
is.”

Het gaat niet om jou
Elja Boer is een van de verpleegkundigen 
in het hospice. Als net afgestudeerde ver-
pleegkundige begon zij in de thuiszorg. 
En daar vond zij de palliatieve zorg aan 
terminale cliënten altijd het mooiste om 
te doen. Elja: “Het grote nadeel was, dat 
er altijd tekort tijd was. Dat er altijd weer 
een andere client op je zat te wachten. 
Op een dag vroeg de manager van het 
hospice: waarom solliciteer je niet bij 

ons? Ik vond dat best wel lastig want ik 
was pas 26. Nu, vijftien jaar later, heb ik 
geen dag spijt gehad. Ik denk zelfs wel 
eens dat het goed zou zijn als er wat 
meer jongere mensen in het hospice 
zouden komen werken. Goed voor de 
dynamiek in het hospice maar ook om-
dat je zoveel moois kunt doen in die vier 
uurtjes per week.  Het mooie van het 
hospice is dat er altijd wel tijd is. Tijd als 
een gast je nodig heeft. Dat is omdat je 
de zorg samen met de vrijwilligers doet. 
Je kunt een gast of de familie altijd die 
aandacht geven die hij of zij behoeft om-
dat je er op kunt vertrouwen dat de zorg 
voor de andere gasten doorgaat. Dankzij 
onze vrijwilligers. Dat geeft rust; aan mij 
en daarmee ook aan onze gasten. Ik zeg 
altijd: beter maken kunnen we de men-
sen niet, maar we kunnen het stukje dat 
de mensen nog rest wel zo aangenaam 
mogelijk laten verlopen.”

Prachtig werk
Alle medewerkers zeggen dat het in-
derdaad prachtig werk is maar dat een 
vrijwilliger vooral aanpassingsvermogen 
moet hebben. In de ene kamer is men 
verdrietig en moet je kunnen troosten, in 
een andere kamer kan een grap worden 
gemaakt, terwijl je in een derde kamer 
moet aanvoelen dat je daar teveel bent 
omdat er een gesprek gaande is. Je moet 
je er altijd van bewust zijn dat het niet om 
jou gaat maar om onze gasten. Dus laat 
de gast die van koken houdt, meekoken. 
Praat over wielrennen. Geef handmassa-
ges of zing over Tulpen uit Amsterdam 
zoals een vrijwilliger laatst deed. Toen 
het een gast even te veel werd omdat het 
buiten weer zo donker was. 

Over raapstelen en handmassage, wielrennen en tulpen uit Amsterdam
Mark Sijlmans in gesprek met vrijwilligers en verpleegkundige

v.l.n.r.:  Joke, Elja, Dave en Hans
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Muis Mies en het hospice

Muis Mies en het hospice van Lianne Bie-
mond is een lichtvoetig prentenboek over 
zware thema’s als ongeneeslijke ziekte, 
dood en verlies. De familie Muis komt 
te wonen in een stevig nieuw hol in het 
bos. Ook oom Bram met zijn gezin trekt 
bij hen in. Maar wat is er met oom aan de 
hand? Hij ziet bleek, zijn staart hangt slap 
en hij wil niets eten. De muisjes zorgen 
goed voor hem, maar algauw is het voor 
oom te druk in het hol. Muis Mies ontdekt 
een mooi en rustig huis, met bloemetjes 
voor de ramen. Een huis voor zieke die-
ren! Daar brengen ze oompje heen, waar 
ze hem trouw blijven bezoeken… ook als 
hij niet meer beter wordt. Een boek om 
kinderen te ondersteunen als iemand die 
zij kennen naar een hospice gaat. 
Muis Mies en het hospice is voor € 14,99 
te koop.  

Lustrum Programma
‘Streven naar een betekenisvol levenseinde’

Het hele jaar door organiseren wij activitei-
ten ten aanzien van ons 15- jarig bestaan.
Op vrijdag 28 april vierden wij het 15- jarig 
lustrum met een feestelijk diner in het huis 
voor onze gasten en naasten.

Publieksbijeenkomst
Op zaterdag 13 mei is er een publieksbij-
eenkomst in de ‘de Oude Tol' in Sassen-
heim. Iedere belangstellende is van harte 
welkom. De artsen van het hospice zijn 
bij de middag betrokken om informatie 
te geven over de vraagstukken die er vaak 
leven rondom het levenseinde. Ook zullen 
zij met u in gesprek gaan over het belang 
om tijdig na te denk over uw eigen levens-
einde. Wat is voor u belangrijk en met wie 
praat u daarover? De coördinator van het 
hospice is op die middag aanwezig om u 
mee te nemen in de mogelijkheden van 
vrijwilligersondersteuning in de thuissitu-
atie zodat mantelzorgers het intensieve 
zorgen voor een zieke naaste kunnen vol-
houden. Maar ook vertelt zij over wat het 
hospice kan betekenen als thuisblijven 
geen optie meer is. De inloop is vanaf 13:30 
uur, het programma duurt van 14:00 tot 
16:00 uur. U dient zich op te geven voor 
deze bijeenkomst. Kijkt u hiervoor op onze 
website.

Feestelijke avond
In juni organiseren we een feestelijke 
avond voor de medewerkers en vrijwil-

ligers. Onder het genot van een hapje en 
een drankje laten we de 15 jaar hospice de 
revue passeren. 

Symposium
Op donderdagavond 5 oktober verzorgen 
wij een geaccrediteerd symposium voor 
professionele zorgverleners. Dit sympo-
sium zal in het teken staan van 'comple-
mentaire zorg'. Hoe verhouden wij ons 
tot het sterven en wat kan muziek of beel-
dende begeleiding toevoegen in de laatste 
levensfase. Dit symposium is alleen toe-
gankelijk voor zorgverleners uit de regio 
en zorg gerelateerde bestuurders. Ook dit 
symposium geschiedt op inschrijving. Kijkt 
u hiervoor op onze website. De inloop is 
vanaf 19 uur en het programma duurt van 
19:30 tot 22:00 uur.

Open Huis
Op zaterdag 14 oktober is er in het kader 
van de Internationale Dag van de Pallia-
tieve Zorg een Open Huis van 14:00 tot 16: 
00 uur. Het tuinpaviljoen is open voor be-
langstellenden. U kunt op deze middag te-
recht met uw vragen over palliatieve zorg 
en u kunt een rondleiding krijgen door 
het hospice. Op deze middag is het vrije 
inloop. Voor meer informatie kunt u een 
kijkje nemen op onze website 
www.hospiceduinenbollenstreek.nl.

Andere boeken voor kinderen 
over rouw en verlies:

Monica Maas  “Dag opa Henk”
Joanna Rowland  “   Ik wil je nooit 

vergeten”
Eva Eland  “ Als verdriet op 

bezoek komt”
Britta Teckentrup “ Een boom van 

herinneringen”

Giften en donaties 

Naast de gebruikelijke jaardonaties 
mochten de Stichting Hospice en de 
Stichting Vrienden van het Hospice 
in het 4e kwartaal van 2022 en 1e 
kwartaal van 2023 een bedrag van 
€ 6158,- aan giften ontvangen.

Het hospice wil graag ieder die een 
gift heeft gedaan persoonlijk be-
danken. Maar uit een oogpunt van 
privacy vermeldt de bank op het re-
keningafschrift alleen het bedrag en 
de naam van de gever. Meestal kun-
nen we het adres wel achterhalen, 
maar niet altijd. Ons verzoek aan u 
is dan ook of u bij het overmaken 
van een gift onder de opmerkingen 
uw adres wilt aangeven, zodat wij u 
kunnen bedanken.

Aanbevolen 
literatuur
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nieuwsbrief van het Hospice Duin- en Bollenstreek.
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Contactadres:
Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim
www.hospiceduinenbollenstreek.nl
@: info@hospiceduinenbollenstreek.nl 
T: 0252 227139 - F: 0252 225888

Stichting Vrienden 
@: vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl
Bankrekening: NL81RABO 0131 2886 79
T: 0252 227139

Vrienden van het Hospice 

Het Hospice is voor een deel afhankelijk van sponsoring, giften en donaties. Ook u kunt ons steunen 
door vriend te worden van de Stichting Vrienden van het Hospice. De minimale bijdrage is €15,- per jaar. 
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van het Hospice 
(hospiceduinenbollenstreek.nl). U kunt daarbij kiezen voor automatische incasso of voor het zelf 
overmaken van uw bijdrage. U kunt zich ook aanmelden door onderstaande kaart op te sturen. 

Vriendenkaart

Ja, ik meld mij aan als vriend van het Hospice.

Naam + voorletters Dhr. /Mevr.  ..................................................................................................

Adres 

Postcode/Woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mail 

Automatische Incasso: Ja  /  nee                  Welke maand(en): .................................................

* Bankrekeningnummer (IBAN) NL ............* alleen bij Automatische Incasso

Mijn jaarlijkse bijdrage is  €  .................................................................

Handtekening Datum . . . - . . . - . . . . 

s.v.p. in een gefrankeerde envelop sturen aan: Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek
 Hoofdstraat 51, 2171 AR  Sassenheim
 Of mailen naar vrienden@hospiceduinenbollenstreek.nl

Opnamegegevens 
vierde kwartaal 2022
Opnames  17

Man 4
Vrouw 13
Gemiddelde leeftijd 78,6 jaar

Overleden  18
Ontslag  0
Gemiddelde verblijfsduur 20 dagen

Komende van thuis  11
Komende uit ziekenhuis  6
Komende uit ander hospice 0

Gemiddelde bedbezetting 79%

Zorginzet VPTZ thuis 2 cliënten

Eerste kwartaal 2023
Opnames  23

Man 11
Vrouw 12
Gemiddelde leeftijd 80 jaar

Overleden  19
Ontslag  3
Gemiddelde verblijfsduur 22 dagen

Komende van thuis  12
Komende uit ziekenhuis  9
Komende uit ander hospice 2

Gemiddelde bedbezetting 80 %

Zorginzet VPTZ thuis 4 cliënten


